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ÖNSÖZ 


izler insan ırkının, nükleer savaş sonucu maddeten yok olmakla Behdi edildiği ve insan bireyinin, kendisine, diğer insanlara, tabiata ve emeğine gittikçe yabancılaştığı bir çağda yaşıyoruz. Dünyanın bütün ülkelerindeki insanların, hümanizmin ilkelerinin yeniden tasdiki ile bu tehditlere karşı tepkide bulunmalarında hayret edilecek ne olabilir ki? Gerçekten de, birçok ülke ve ideolojik kampta, hümanizmin yeniden doğuşuna (Renaissance of Humanism) şahit olmaktayız. 
Bu yeni hümanizm; bilim adamları, felsefeciler, Marksist sosyalistler, Protestan ve Katolik teologlarca kabul görmektedir. Bertrand Russell ve Albert Einstein, Albert Schweitzer ve Karl Rahner, George Lucacs ve Ernst Bloch gibi düşünürler çağdaş hümanizmin önde gelen temsilcilerinden sadece birkaçıdır. Bu yeni hümanizm, Rönesans'ın büyük hümanistlerinin fikirlerini şu veya bu şekilde yeniden vurgulamaktadır; hem dini, hem de dini olmayan türlerinde, yeni hümanistler insana olan inançlarını dile getirmektedirler. Yani insanın mümkün olan en yüksek seviyelere kadar yükselebileceğine, insan ırkının birliğine, hoşgörü ve barışa, akıl ve sevgiye* ulaşabileceğine inanmaktadırlar. Öyle ki, bu değerler insanın kendisini ve böylece potansiyel olarak her ne ise onu bu güçlerle gerçekleştirecektir. 


* Yazarın kullandığı kelime humanism'dir ve bu kelimeye İngilizce'de yüklenen anlam ile Türkçe'deki anlamı birbirinden farklıdır. Türkçe'de, hümanizm söz konusu olduğunda. belli bir felsefi ekolün görüşlerini savunan, bir yerde eksantrik insanların düşünce biçimleri ağırlık kazanırken; Batı'daki anlamı çok daha farklıdır. Bu nedenle, bazı ansiklopedilerden kelimenin tanımını aktarmakta yarar var: Humanism: (Din, inanç, ideoloji, ırk ve milliyet ayırımı yapmaksızın| insana ve insan değerlerine en büyük ağırlığı veren düşünsel yaklaşım (Ana Britannica, “Humanism” mad., Ana Yayıncılık, İstanbul 1991). Geniş anlamda insancılık İhumanism)| tarihsel süreçte insanı insan etme çabalarının tümünü adlandırır ve bu anlamda insanın yaratıcı güçlerinin geliştirilmesini onu özgür ve gönençli kılmayı ve her bakımdan yükseltip ilerletmeyi dile getirir (Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar. Akımlar, Remzi Kitabevi, İstanbul 1991, 2. basım). (Çev.) 

* Love kelimesini bazen sevgi, bazen de aşk olarak çevirmeyi uygun gördük. (Çev.) 


8 Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş 


Hümanizme olan bu genel ilgi ile birlikte insan düşüncesinin belirli bir veçhesine, yani mistisizme artan bir ilgi söz konusu olmuştur. Çağdaş insan, hayatın anlamını ararken, maddi eşyayı, güç ve şöhreti aşan bir arayış için, kelam (theology) ve Tanrı hakkındaki fikri spekülasyonları konu edinmeyen, fakat dünya ile özde birlikte olduğu içsel tecrübesiyle, akıldışı tutkulardan ayrı ve yok olmayan bir kişiliğin kuruntularından ve bu kuruntuların oluşturduğu hapishaneden özgürleşmeyle ilgilenen dinlere yönelmektedir. Schweitzer'a göre rasyonalizmin nihai sonucu olan bu mistisizm Meister Eckhart ve Zen-Budizm'de en görkemli iki ifadesini bulmuştur. Zen-Budizm apaçık bir şekilde teistik değilken;* Eckhart, Hıristiyanlığın “Tanrı kavramını kabul etmekle birlikte, kendi tanrı" kavramıyla bunu aşmaktadır. D. T. Suziki'nin de gösterdiği gibi, bazı küçük farklılıklara rağmen Eckhart ve Zen-Budizm temelde aynı fikirleri ifade etmektedirler. Hümanizm ve hümanist rasyonel mistisizm Batı dünyasında gittükçe artan bir ilgi görmektedir; ancak bu lilgi, şimdilik) sadece Batılı ve Uzakdoğulu görünümleriyle sınırlı kalmaktadır. İslam hümanizması ve tasavvufu İsıradan Batılı insanın ne yazık ki henüz haberdar olmadığıl sadece bilim adamlarının uğraştığı bir alan görünümünde- dir. Bu kitabın yazarı müslüman hümanist ve mutasavvıfların en büyüklerinden birisi olan Muhammed Celâleddin Rümi'nin fikirlerini İngilizce konuşan dünyaya takdim etmekle çağdaş insana gerçek bir hizmette bulunmaktadır. Eckhart'ın çağdaşı olan Mevlânâ temelde Katolik Alman mistiği olan Eckhart'ın fikirlerinden güçlükle ayırt edilebilecek ve hatta bazen daha cesurca ifade edilmiş ve gelenekçilik- ten daha az etkilenmiş fikirler ileri sürmektedir (Örneğin, insanın hayatla bütünleşerek, Allah ile bütünleşmeye yükseleceğini söylemesi gibi). Mevlânâ, Rönesans hümanizminin fikirlerini 200 yıl önce tahmin etmiştir, Erasmus ve Nicholas de Cusa'da bulunan dini müsama- ha fikirleri ile Ficino'nun aşkın (sevginin) temel yaratıcı güç olma fikrini de yine Mevlânâ'da görmekteyiz. Mutasavvıf, şair ve coşkulu bir semazen olarak Mevlânâ, hayatın büyük âşıklarından biriydi. Bu hayat aşkını onun yazdığı her satırda, meydana getirdiği her şiirde ve her hareketinde derinden görebiliriz. 

Mevlânâ sadece bir şair, bir mutasavvıf ve dini bir tarikatın ku- 


rucusu değildi; o, aynı zamanda insanın doğasıyla ilgili derin bir anlayışa sahip bir insandı. İçgüdülerin mahiyetini, aklın içgüdüler üzerindeki etkisini, benliğin (se/f) mahiyetini, bilinci, bilinçaltını ve koz- 


* Yazar non-teistic kelimesini kullanmaktadır. Bunu Zen-Budizm'de Tanrı kavramı yoktur şeklinde çeviriyoruz. (Çev.) 
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mik bilinci tartışmıştı. O, yine özgürlük, kesinlik ve otorite sorunlarına da önemli bir yer vermişti. Tüm bu alanlarda, insanın doğasıyla ilgilenenlere Mevlânâ'nın söyleyeceği çok şey bulunmaktadır. 

Bu kitabın yazarı, kendisi insan tabiatının ve aynı zamanda insanın ruhi rahatsızlıklarını tedavi etmeye çalışan çeşitli yöntemlerin bir öğrencisi ve tüm bunlardan kurtulmada linsanın|) özgün olmasına yardım etmeye çalışan ve insanın bağımsızlık ile özgünlüğe (authenticity) ulaşması için ona yardım eden bir araştırmacı olarak, bu kitapta Mevlânâ'nın düşünce sistemini bir bütün halinde ve görkemli bir şekilde ortaya koymayı başarmıştır. Ayrıca Mevlânâ'nın düşüncesi ile psikanalizin ilgilendiği konular arasında bir bağ kurmada da başarılı olmuştur. Yazar, büyük hümanistlerden birinin fikirlerini ve kişiliğini böylesine canlı ve bilimsel bir şekilde ortaya koymak ve aynı zamanda çağdaş düşünceyle ilgili fikirleri de vurgulamakla İngilizce konuşan dünyanın kültürel hayatımızı zenginleştirmiştir. 


Erich FROMM 


GİRİŞ 


sikoloji ve psikanaliz, insani uğraşının her alanına nüfuz etmiş 
1 annedir Bu alanlara ilişkin son gelişmelere belli başlı iki 
eğilim hakimdir: Çocukluk çağının araştırılması ve ruhi hastalığın tedavisi. Sonuç olarak madalyonun öbür yüzünü, yani olgunluğun özelliklerini, kimliğin nihai olarak bütünleşmesinin niteliklerini, sağlık, mutluluk ve yaratıcılığı araştırmak için pek az sistematik girişim yapılmıştır. Erikson kimlik konusundaki araştırmaların yetersizliğini kabul etmekte ve şöyle demektedir: “(...) Psikanalizde! bu konu şimdiye kadar çocukluğun ötesine götürülememiştir....”2 Buna rağmen S. 
Freud, Anna Freud, Karen Horney ve diğerleri gibi Erikson da, kimliğin evrensel aşamasına hemen hemen hiç değinmemektedir. O, kendisini Batılı kültürle sınırlamakta ve “kişi kimliği (ego-identity) tabirini kullanarak; onu da: “(...) bireyin yetişkinlik görevlerine hazır olması için, yetişkinlik öncesi bütün tecrübelerinden çıkarmış olması gereken bazı kapsamlı kazanımlar.” olarak tanımlamaktadır.» Bundan önce Sullivan, kimlik Gdentity) kavramını daha önceki gelişimsel aşamaların sentezi için ve bireyin (kendi hayatında mükafat ve cezaları en yakından veren) önemli diğerleri'yle kişiler arası ilişkileri ifade etmek için kullanmıştır.* 

Psikoloji literatürü, kimliğin bu yönüne ilişkin olarak ego, self, individualion, personality, character ve empathy'ye* göndermelerde 


! Yazar burada Rank, Mahler, Kries ve diğerlerinin eserlerine atıfta bulunmaktadır. 

2 E, Erikson, “Identity and the life cycle”, Psychological Issues, 1 (1959), sayı: 1. 

3 E. Erikson, “The problem of ego identity”, Journal of American Psychoanalytic Association, (1955), sayı: 41, s. 56-121. 

“H. S. Sullivan, An Interpersonal Theory of: Psychiatry, Nornon, New York 1953. Ayrıca bkz. P. Mullahy, Oedipus Myth and Complex, Hermitage Press, New York 1948. 
* İngilizcede çeşitli bilim dalları, aynı kavramları farklı kelimelerle ifade edilebilmekte veya aynı kelimelere farklı anlamlar yükleyebilmektedirler. Nitekim psikanalizin, psikolojinin ve sosyolojinin kişilikle ilgili kullandığı kelimeler farklıdır. Bunu belirtmeyi gerekli gördük. Ego: Kişilik (psikanaliz); se/f: Benlik (halk); individuaiton: Kişiliğini kazanma (Young); personality. Kişilik; character Karakter, kişilik; emphaty. Kendini 

başkasının yerine koyma. 


12 Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş 


bulunmaktadır. Fakat bunların tarihsel gelişmelerinin sistemleştirilmiş şekli henüz yayımlanmamıştır. David Rapaport şöyle demektedir: “Şimdiye kadar kişilik (€go) psikolojisi henüz yayımlanmamıştır.”3 Rapaport, kişilik psikolojisinin sadece dört aşamasını tartışır: “Psikanalizde kişilik psikolojisinin tarihinin ilk aşaması, Freudiyen psikoanalitik kuramının öncesi ile örtüşmektedir; bu aşama 1897'de sona erer ve bu da psikanalizin kendisinin yaklaşık olarak başlangıç tarihidir (Freud, 1887-1902). 1923'te sona eren ikinci aşama psikanalizin kendisinin gelişmesidir. Üçüncü aşama, The Ego and the Idin (1923) yayımlanmasıyla başlar ve Freud'ün kişilik (ego) psikolojisinin gelişmesini kapsar ve 1937'ye kadar sürer. Dördüncü aşama Anna Freud (1936), Hartman (1939), Erikson (1937), Horney (1937), Kardiner (1939) ve Sullivan (1938, 1940) gibi şahsiyetlerin çok önemli araştırmalarıyla başlar ve günümüze kadar uzanır.s Dahası, tecrit etmenin, yoksun bırakmanın ve kültürlemenin, kimliğin gelişmesi üzerindeki psikolojik etkileriyle ilgili araştırmalar konusunda hiçbir girişimde bulunulmamıştır.” Bundan başka endişe (anxiety)*, sevgi/aşk, iş, aile ve öğretmenin rolü9, ilgili araştırmalarda kimliğin gelişimine etkisi açısından tartışılmamıştır. Bunlara ek olarak, bu yazarların hepsi tamamen Batılı kaynaklardan yararlanmışlardır. Bu sebeple de nihai bütünleşme sürecinin çeşitli kültürlerde evrensel bir olay olarak gerçekleştiği gerçeğini görmezlikten gelmişlerdir. Eğer biz, kimliği, yaratıcılığın en mükemmel şekliyle ölçmeye kalkarsak, bu tespit özellikle doğrudur. 

İşte giriş mahiyetindeki bu ifadeler nihai bütünleşme konusunda sistematik bir araştırmanın gerekli olduğunu belirtmektedir. Doğulu irffandan ve Batılı psikanalitik düşünceden elde ettiğim anlayış, beni, birbirinin yerine geçen kimliklerin, nihai bütünleşmenin ve kişiliğin gelişiminin; zaman, yer ve kültür derecesine bakılmaksızın evrensel bir hâdise olduğu sonucuna götürdü. Bu, doyum sağlama (tatmin olma), hakikati ve kesinliği arama biçiminde açığa çıkar. Bunlar da, sırasıyla, cinsellik dürtülerinin açığa çıkması, faaliyette bulunma ve korunma dürtülerinin nihai tezahürleridir. 

Zen-Budizm'de nihai bütünselleşme, koan (aydınlanmış varoluş düzeyi) hâline ulaşmadır ve burada koan, doğarken her kişinin dünyaya getirdiği ve ölmeden önce anlamaya çalışuğı şeydir.*© Yakındo- 


3D. Rapaport, “Ego development and historical change”, Psychological Issues, 1 (1959). 

© Agy. 

7? Bkz. Bettelheim, Erikson, Jacobson, Kries, Mead ve diğerlerinin eserleri. 

8 M.R. Stein, #dentty and Anxiety, 1960 (Glencoe, Ill.: The Free Press 1960). Ayrıca 
bkz Fromm-Reichman, Scneiderman, Witaker, Malone, Sullivan, May ve diğerleri. 

9 Bkz. Stein, Fromm, Willard, Waller, Barringtori More ve diğerlerinin eserleri 

10 E. Fromm, D. T. Suzuki ve R. Martino, Psychoanalysis and Zen Buddhism, Harper, 
New York 1960, s. 40 
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gu düşüncesinde tasavvuf (yeniden doğma sanatı) şöyle ifade edilebilir: “Bireyselsizlikteki bireysellik,” yani ben-lik'ten (/-ness) 'o-luk'a Che-ness) ve 'bir-lik'e (one-ness) (evrenselliğe) giderek, yaratıcı hakikat olmaktır.! Bu hâl, Hayyâm'ın tanımıyla, sıfatlar olmadan taşan varoluş düzeyidir. 

Bau düşüncesinde böyle bir kavram dinamik anlamda": derin anlayışs ya da bütünüyle doğmuş birey, tabirleriyle ifade edilir. Bu, edebiyatta ve sanatta da ifadesini bulmuştur. Shakespeare bu kimlik arayışını, müşterek gerçekliği artık geçerli saymayan, benlik arayışını sürdüren Hamlet'te tasvir eder. Ancak bununla beraber, nihai bütünselleşme en iyi biçimde günlük roller ile hayattaki bir tek rol arasındaki çelişkilerin üstesinden gelen bir birey olarak Shakespeare'in kendisinde açığa çıkar. Çağımızda ise, Tagore'un insanlıkla ilişkisi olan evrensel insanın iyilik severliği ve merhameti ile nitelenir. Benim kendi düşünceme göre, nihai bütünselleşme, öznel olarak nesnelleştiği (subjectively-objective) zamanki varoluş düzeyine delalet eder. Yani orada, id, ego ve superego'nun hepsi bir güç hâlinde birleşir ve kendisini arzu nesnesi ile birleştirmeye yönlendirir; öyle ki, bu da, dışsal olarak yaratıkları keşfetme, icat etme ve bunlara ek olarak, içsel bakımdan da mutluluk ve tümüyle farkında olma ile beraber bulunur. Yaratıcı davranışlar taşkın hâle gelir ve derin anlayışın işlevi olarak yorumlanabilir: 


Yaratıcı davranış>f (derin anlayış) 


Yüzeysel olarak bakıldığında derin anlayış, dürtülerle bazı ortak özellikleri paylaşır. Onun diriliği dürtülerden kaynaklanır. Oysa onun davranış modelleri nihai bütünselleşmeden, yani tamamen doğmuş insanın varoluş düzeyinden kaynaklanır. Başka bir ifadeyle, hayatın seviyesi toplumsal-kültürel ve insanın tabii varoluş düzeyi üzerine kurulmuştur. Kültürel varoluş düzeyinde teker teker her deneyimin davranışları ve dürtüleri içsel olarak organlarla ve dışsal olarak da bir nesnenin algılanan değerleriyle ilişkilendirilir. Değerin algılanması bireyde ilgiyi geliştirilebilir. Yani ilgi, değeri algılamanın işlevidir; bir nesneye karşı büyük bir ilgi, o nesnenin değerinin algılanması için yeterli delili sağlar. Bu evrensel kanunun matematiksel fonksiyonu şöyle ifade edilebilir: 


1 Al-Gillani, “The Perfect man" (İnsan-ı kâmil, R. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cabridge University Press, Cambridge 1922, s. 84. 

IZ E. Fromm-F. Reichman, Principles of Intensive Psychotherapy, The University of Chicago Press, Chicago 1950. 

BE. Fromm, Escape from Freedom, Rinehart and Co., New York 1941. Ayrıca bkz. aynı yazar: Man for Himself, The Sane Society ve The Art of Loving. 
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yaf) 
Değerin algılanmasıf (doğal dürtü) 
İlgi-f (değeri algılama) 
İstemli (bilinçli) eylem” (ilgi) 

Bilinçli davranış temeline dayanan kişilik yapısı, bazı sınırlamalar elde eder. Mahiyeti (doğası) gereği sonaldır ve insanın sonsuz |niteliklil doğasına uymaz. Bundan dolayı, en yüksek noktasına ulaştıktan sonra Zihni benlik düşüşe geçer. 


e $ 
LL 


/ a 


Kişinin fikri hayatı 


İkinci varlık düzeyi insanın diğer hayvanlarla ortak olduğu doğal varlık düzeyi üzerine kurulmuştur. Doğal varlık düzeyinde davranışlar, dolaysız olarak, değerin algılanması aracılığı olmadan ve ilginin gelişmesi olmaksızın meydana gelir. Kültürel varlık düzeyinde oldugu gibi, bu düzeyde de davranış ile davranışta bulunan kişi arasında mesafe yoktur. Bu, matematiksel olarak şöyle ifade edilebilir: 

Dolaysız eylem-f (dürtü) 

Bu varlık düzeyinde dürtüler, belli bir nesneye değer biçilmesinin dolaysız davranışı ile doğrudan ilişkilendirilir ve çoğunlukla birey bu varoluş düzeyinde dolaysız olarak kendisi için değerli olanı mekanik olarak gerçekleştirmeye çalışır. Eğer böyle bir eğilim, gerekli kültürel yönlendirmeler olmadan devam ederse gerileyici olur. 

Bu üç hâl birbirine karışmış olmasına rağmen, bir varlığa (varlık düzeyine) anlam veren psikolojik ilkeleri, bir diğer varlığa uygulayamadığımız için, bunlar arasında daima bir çelişki bulunacaktır. Örneğin, tam anlamıyla doğal varlık durumunda, büyümenin sosyo-kültürel kanunları son derece önemsiz bir işleve sahiptirler. Ne zaman ki, bu doğal varlık düzeyi “kültürel süzgeç'ten geçer, işte o zaman, benlik, kişinin toplumsal hayatında hakim olur. Aynı şekilde, sadece benliğin (ego) doğasıyla ilgili ciddi bir araştırma, toplumsal-zihni benliğin (socio-intellectua! selB nihai bütünselleşmenin değerini kavramasına yardım edebilir. Birey ancak o zaman evrensel bir bütünselleşme için kendi toplumsal benliğini değersizleştirmek amacıyla, bilinçli olarak, yabancılaşma, toplumsal gerçeklikten özgürleşme, uzlete 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çekilme, yalnızlık ve yeni bir kültürel çevrede yaşama gibi çeşitli teknikleri benimser." 


##* 


Bu çalışma, İkonuyla| ilgili bir ön araştırma olup şu noktaları ortaya koymayı amaçlamaktadır: 

1. Mevlânâ olarak bilinen 12. yüzyılın büyük mutasavvıflarından Muhammed Celâleddin Rümi'nin hayatında, yaratıcılıkta yeniden doğuş sürecini araştırmak. 

2. Mevlânâ'nın kişilik (personality) kuramının, toplumsal ve bireysel saadete katkısını göstermek. 

Yine, her büyük insanın aynı şekilde, kendisini ifade etmek isteyen 

nihai bütünselleşmesinde benzer etkenlerin olduğu kanaatindeyim." 

Bu araştırma Mevlânâ ile oğlu Sultân Veled'in birinci elden kaynak eserleri üzerine bina edilmiştir. Aşağıdaki kaynaklar tamamen elden geçirilmiştir: 

1. Mesnevi (6 cil0. Bu eserde Mevlânâ insanın durumunu ve insanın yeniden doğuş sanatını tartışmaktadır. 

2. Divân-ı Şems (2500 beyit). Mevlânâ bu eseriyle kendisini tarihsel-toplumsal benliğinden aşama aşama özgürleştirmektedir. 

3. Makâlât-ı Şems. Mevlânâ ile üstadı arasındaki sohbetleri içermektedir. 

4. Fihi mâ fih. Mevlânâ'nın dostlarıyla olan tartışmaları. 

5. Mektübât. 

6. Mesnevi-i Sultân Veled. Mevlânâ'nın oğlu ve halefinin eseri. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalardan ise, İslam tasavvufunu bir 

ömür boyu araştıran; tek başına ve hayran kalınacak şekilde Mesnevi'yi (İngilizceyel tercüme eden R. A. Nicholson'un çalışmalarından yararlandım. Yine Alman Prof. Ritter ve İranlı Prof. Firüzanfar'ın çalışmalarına da başvurdum. Son olarak, sürekli mektuplaşma ve kişisel tartışmalarla bu eserin tamamlanmasına büyük katkıda bulunan Prof. Erich Fromm'un beni teşvik etmesini ve cesaretlendirmesini şükranla anmak isterim. 

Reza ARASTEH 


W İntermational Association of Applied Psychology, Prodeedings of the 14ih International Congress, IV £Clınical Psychology): “Visionary Experiences” by Aldous Huxley, Munsgaard, Gophenhagen 1962, s. 11-36. 

5 Bu kuram ile ilgili daha fazla bilgi için bkz A. R. Arasteh, Final Integration in the 
Adult Personality: A Measure of Health, Social Change and Leadership, E. |. Brill, Leiden 1965. 
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MEVLANA VE KONFÜÇYÜS- HAYATIN ANLAMI 


Dostum! 
Mevlâna ve Konfüçyüs Sufi, içinde bulunduğu şu anın dostudur. 


“Yarın” demek bizim yolumuz değildir. Mevlâna. 
HayatinAnlami 


Mutlu olmak şartıyla fakir olmak; arkadaşları tarafından sevilmek şartıyla da zengin olmak iyidir. Konfüçyüs 


BRAHIM ÖZDEMİR 


Bizler insan ırkının, nükleer savaş sonucu maddeten yok olmakla tehdit edildiği ve insan bireyinin, kendisine, diğer insanlara, tabiata ve emeğine gittikçe yabancılaştığı bir çağda yaşıyoruz. 
Mevlana'nın sevgi temelli felsefesi bir umut olabilir mi? Erich Fromm. Psikanalist, Sosyolog ve Filozof 


Konfüçyüsçülük nasıl insan olunduğunun öğrenilmesidir. Prof. Dr. Tu Weiming. Pekin 
Üniversitesi 


Tasavvuf geleneğinin büyük düşünürleri, insanların yönelmesi gereken yolu hatırlatırlar. Bunu erişilebilir ve ikna edici bir lisanla yaparlar. Bu ariflerin okuyucularının dikkatine sunmak istedikleri husus, sosyal sorunlar için sunulan çözümlerin insan olmanın ne anlama geldiği noktasını ıskaladığı gerçeğidir. Prof. Dr. Willliam Chitick, New York Devlet Üniversitesi. 


Mevlâna, yedi yüz yıl evvel dünyayı büyük bir kargaşalıktan kurtarmıştır. Günümüzde Avrupa'yı kurtaracak tek şey de onun eserleridir. Prof. Dr. Arthur J. Arberry, Şarkiyatçı 


Mevlâna'nın şiirlerinde kozmik yalnızlık, Allah'tan ve ilahi kaynaktan ayrılığın hüznü hâkim olduğu için bu kadar etkili olmaktadır. Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi. 


Ancak unutmayalım; güneşin evimizi aydınlatabilmesi için perdelerimizi açmamız gerekiyor. Bizi sarmalaması için güneşe çıkmamız, kendimizi ona teslim etmemiz şart. Aynı şekilde, her türlü ön yargıyı bir kenara bırakarak insanlığın ve hayatın bu üstatlarını önce anlamaya, sonra da onlardan yararlanmaya çalışmalıyız. İbrahim Özdemir 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/mevlana-ve-konfucyus-hayatin- 


anlami/566451.html&filter name-WC4WB0ObrahimtWC3W96zdemir 


ÇEVRE, İNSAN VE SORUMLULUKLARIMIZ — Felsefi ve Ahlaki Bir İnceleme 


Tabiat, Allah'ın yaratıcı kelimesinin sürekli 


ÇEVRE İNSAN VE olarak açık bir şekilde ifade ettiği oluşa ait , 


özellik vasıtasıyla sembolik varlığı andıran çok 
SORUMLU LUKLARIMIZ yönlü ve farklı formlar içinde kendisini sunar. 
-folseh ve ihloki Bir İnceleme- Prof. Dr. S. M. Nakib al-Attas, İslam Metafiziğine Giriş 


“Doğal çevre krizi yerküre için göğü feda ederek yerküreyi de yok olma tehlikesi içine atan insanların ruhlarındaki krizin dışa yansımasıdır.” 

Prof. Dr. 5. Hüseyin Nasr, George Washington Üniversitesi 


“Yeşil, tüm Müslümanlar için en kutsal renk. 
Allah'ın en bereketli ve en mükemmel planı olan doğaya atfedilen değerle birleşerek İslam dünyasında benzeri görülmemiş bir çevre hareketine zemin oluşturuyor.” 

Prof. Dr. Frederick Denny, Colorado 


a Üniversitesi dir © 
“Tüketim model ve davranışlarımızı değiştirmek zorundayız. İnsanlık kendini tanrılaştırmayı reddetmelidir. İnsan tabiata sahip olan bir tanrı değildir insan tabiatın bir parçasıdır.” 
M. Gorbaçov, SSCB Eski Başkanı 


İBRAHİM ÖZDEMİR 


“İnsanoğlunu maddi hırsın ilham ettiği teknolojinin sonuçlarından korumak için bütün dinlerin ve felsefelerin taraftarları arasında dünya çapında bir işbirliğine ihtiyacımız olduğunu sanıyorum.” Arnold Toynbee, Tarihçi-Düşünür. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/cevre-insan-ve- 


sorumluluklarimiz/564426.html&filter name-XC4XBObrahimtWC3W96zdemir 


İSLAM ÇEVRE AHLAKINDA MİZAN KAVRAMI 


İSLÂM ÇEVRE 
AHLÂKINDA 
'MİZAN” 
KAVRAMI 


EDİTÖR: İBRAHİM ÖZDEMİR 


— Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırakmak 


İklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuzluklar hayatımızı etkilemeye ve şekillendirmeye devam ediyor. BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği 
Panelinde (IPCC) çalışan bilim insanları, ittifakla iklim değişikliğine insan faaliyetlerinin ve yaşam biçiminin etki ettiğini söylüyorlar. Her yedi yılda bir yayınladıkları bilimsel raporlarla hükümetleri ve insanları uyarıyorlar. 


Bir grup "Müslüman Çevreci" olarak biz de bu süreçte sorumluluğumuzu üstlendik. İlk önce 
2015 yılında, "Paris İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı" öncesinde İstanbul'da iki günlük bir sempozyum düzenledik. Müslüman çevreciler yanında, diğer din ve inançlarda çevrecileri de davet ettik. 


"İslâm iklim Değişikliği 

Deklarasyonu”nu Oo hazırladık oOve dünyaya duyurduk. Daha sonra "al-Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi”ni hazırladık. 


Bu kitap 23 Şubat 2022 tarihinde Üsküdar 
Üniversitesinde yapılan İslâm Düşüncesinde 


"Mizan" Kavramı Çalıştayı'na sunulan tebliğlerden oluşuyor. Yazarlar, kendilerine yöneltilen sorular ve yapılan katkılar ışığında tebliğlerini yeniden gözden geçirdiler ve son hâlini verdiler. 
Bu mütevazı çalışmanın bu niteliğiyle İslâm Düşüncesinde "Mizan" kavramıyla ilgili bir öncü çalışma olmasını; bunu yenilerinin takip etmesini umut ediyoruz. Allah'ın belirli bir mizan, denge, ahenk ve uyumla yarattığı; mizanın korunması ve sürdürülmesinin sorumluluğunu insana verdiğini 


asla unutmamalıyız. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/islam-cevre-ahlakinda-mizan- 


kavrami/650654.html&filter name-WC4XBObrahim*-WC3W96zdemir 


AŞKTA VE YARATICILIKTA YENİDEN DOĞUŞ- Mevlânâ Celâleddin Rümi'nin Kişilik 


Çözümlemesi 


AŞKTA VE 
YARATICILIKTA 
YENİDEN DOĞUŞ 


A. REZA ARASTEH 


Sipariş:https: 


İnsan sevgisi merkezinde bir yaşam süren 
Mevlânâ, hoşgörünün ve tevazuunun temsilcisidir. Şair ve mutasavvıflığı yanında insan doğası konusunda da derin bir anlayışa sahiptir. 


Aşkın gücüne ve mahiyetine ulaşmaya çalışan 
Mevlânâ, gerçek aşkın, ruhun en içteki kısmı harekete geçirildiğinde anlam kazandığının farkına vardı. 


Âlemin kopyası olan insanın sadece duyulardan meydana gelmediğini, ruh beden bütünlüğüyle düşünüldüğünde içinde cevherler barındırdığını keşfetti. 


Psikanaliz ve insan doğasıyla ilgili çeşitli çalışmalar yapan A. Reza Arasteh bu eserde, insan benliğinin evrensel bir bütünlüğe ulaşarak huzura ereceği düşüncesinden hareketle 
Mevlânâ'nın hayatını ele almıştır. 


dogus/423978.html&filter name-WXC4XBObrahim*WC3X96zdemir 


KÜRESELLEŞME VE AHLAK- Bediüzzaman'ın Gözüyle 


VE AHLÂK 


YAN MARKMAM 8 IBRAMIM ÖZDEMİR 


Amerikan değerlerinin tüm dünyaya empoze edilmesi anlamında olumsuz bir küreselleşmenin yerkürede hâkim hale getirildiği bir gerçektir. Bu hâkim küreselleşme söylemi, İslam”ı ve 


Müslümanları radikal, siyasi, şiddet yanlısı gibi kalıplar içerisine hapsetmeye ve olumsuz değer yargıları içeren etiketlerle nitelemeye meyillidir. 


Seçkin bir makaleler derlemesi niteliğinde olan elinizdeki kitap ise, son dönem İslam mütefekkirlerinden Said Nursi'nin, yukarıda çizilen çerçeveden çok farklı ve zengin düşünce dünyasında bir keşfe çıkmaktadır. 


Nursi'nin mesajının evrensel karakteri sebebiyle okuyucu kitapta, İslam alimleri ile Hıristiyan ve 
Yahudi bilim adamlarını, İslam'ın tabiatı ve Said Nursi'nin tefekkürü üzerinde söyleşirken bulacaktır. 


Kitaptaki konular, “etik” ve “küreselleşme” 
etrafında gruplandırılmıştır. Bu iki konuyu uygun bir şekilde ele almak için müspet / şiddet karşıtı 


hareket ve modernite konularıyla ilgili de makaleler yer almaktadır. Her bölüm Said Nursi'nin düşüncelerini belirli bir bakış açısından hareketle ele almaktadır. 


https://www.kitapyurdu.com/kitap/bediuzzamanin-gozuyle-kuresellesme-ve- 


ahlak/607242.html&filter name-XC4XB0Obrahim*-WC3X96zdemir 


MATERYALİST BİR DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ÖTESİNDE — Genişletilmiş bir Bilime Doğru 


Bugün dünyaya bilim ve onun büyük ölçüde incelenmemiş felsefi varsayımları hâkimdir. 


Bu varsayımlar insanların özgür iradeden 

: yoksun ve amaçsız bir evrende yaşayan iy Materyalist karmaşık biyolojik makineler olduğu 

Bir Dünya Görüşünün şeklindeki mekanik ve materyalist bir 


“Ötesinde dünya görüşü ile ilişkilidir. 
8 Genişlerilmiy Bir Bilime Doğru 


vg 


Galileo Komisyonu Raporu, konuyu kamuoyunun gündemine taşımaya ve bilimin kapsamını, artık madde ve fiziksel gerçekliğe ilişkin modası geçmiş bir görüşle sınırlandırılmaması için genişletmenin yollarını bulmaya çalışmaktadır. Ayrıca dikkate değer insan tecrübelerinin, özellikle de bilincin, beynin ötesine geçebileceğini gösteren kanıtlarının keşfedilebilir ve makul olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 


“Bütün bu indirgemeci program- bu akılsız materyalizm, tüm soruların cevabı 

olarak 'madde' denilen bir şeye olan bu inanç- gerçekten bilim değildir. O sadece 

bir imge, bir mit, bir vizyon, muazzam bir inanç hareketidir ve her zaman 

da öyle olmuştur. 

Karl Popper'ın dediği gibi, bu, fiziksel araştırma yöntemlerine sınırsız bir güvene 

dayanan “vaat edilen materyalizm'dir ve gelecek açıklamalarının bir teklifidir. 

Mümkün olan tüm sorulara cevap verebilecek şekilde yeniden tasarlanan 

'madde'ye olan genel bir inançtır. 

Bu inanç, eldeki iş için herhangi bir uygunluktan çok, bilimin geçmiş ihtişamından 

beslendi. Gerçekte olan ise, tüm sorular fiziksel sorular değildir veya fiziksel 

cevaplara yararlı bir şekilde sığdırılamaz.” Prof. Mary Midgley (1919-2018) https://www.kitapyurdu.com/kitap/materyalist-bir-dunya-gorusunun- 


otesinde/650655.html&filter name-WC4XBObrahim*-WC3X96zdemir 


Yabancı Dillerdeki Kitapları 


THE ETHICAL DIMENSION OF HUMAN ATTITUDE TOWARDS NATURE: A Muslim Perspective. 


İnsanın doğaya karşı tutumunun ahlaki boyutu, geçmişte olduğu gibi günümüzün de en tartışmalı sorunlarından biri. 


İbrahim Özdemir, çevre sorunlarının ahlaki ve metafizik boyutlarının farkında olarak, insan- doğa ilişkisinin sonuçlarını ve sadece doğayı değil, insanın kendi varlığını ve geleceğini de nasıl tehdit ettiğini ortaya koyuyor. 


İbrahim Özdemir sadece şu sorulara cevaplar aramıyor: 


"Doğa insan tarafından nasıl algılanıyor ve nasıl ele alınıyor?"; 


"İnsanlığın doğayla nasıl bir ilişkisi var?”"; 


"İnsanın yeryüzündeki geleceği ve gelecek nesillerin geleceği ne olacak?" sorularına cevap aramakla kalmıyor, aynı zamanda insan-doğa ilişkisi meselesini İslami bir perspektiften incelemeye çalışıyor. 


rl perspective/111611. html&filter namexXC4WBObrahimtWC396zdemir 


RUMI AND CONFUCIUS ON MEANING OF LIFE 


Dostum! 
Sufi, içinde bulunduğu şu anın dostudur. 
“Yarın” demek bizim yolumuz değildir. Mevlâna. 


Rumi and Confucius 


on Meaning of Life 


Mutlu olmak şartıyla fakir olmak; arkadaşları tarafından göle sevilmek şartıyla da zengin olmak iyidir. Konfüçyüs 

Bizler insan ırkının, nükleer savaş sonucu maddeten yok olmakla tehdit edildiği ve insan bireyinin, kendisine, diğer insanlara, tabiata ve emeğine gittikçe yabancılaştığı bir çağda yaşıyoruz. Mevlana'nın sevgi temelli felsefesi bir umut olabilir mi? Erich Fromm. Psikanalist, Sosyolog ve Filozof 


Konfüçyüsçülük nasıl insan olunduğunun öğrenilmesidir. Prof. Dr. Tu Weiming. Pekin Üniversitesi 


Tasavvuf geleneğinin büyük düşünürleri, insanların yönelmesi gereken yolu hatırlatırlar. Bunu erişilebilir ve ikna edici bir lisanla yaparlar. Bu ariflerin okuyucularının dikkatine sunmak istedikleri husus, sosyal sorunlar için sunulan çözümlerin insan olmanın ne anlama geldiği noktasını ıskaladığı gerçeğidir. Prof. Dr. Willliam Chitick, New York Devlet Üniversitesi. 


Mevlâna, yedi yüz yıl evvel dünyayı büyük bir kargaşalıktan kurtarmıştır. Günümüzde Avrupa'yı kurtaracak tek şey de onun eserleridir. Prof. Dr. Arthur J. Arberry, Şarkiyatçı 


Mevlâna'nın şiirlerinde kozmik yalnızlık, Allah'tan ve ilahi kaynaktan ayrılığın hüznü hâkim olduğu için bu kadar etkili olmaktadır. Karen Armstrong, Tanrı'nın Tarihi. 


Ancak unutmayalım; güneşin evimizi aydınlatabilmesi için perdelerimizi açmamız gerekiyor. Bizi sarmalaması için güneşe çıkmamız, kendimizi ona teslim etmemiz şart. Aynı şekilde, her türlü ön yargıyı bir kenara bırakarak insanlığın ve hayatın bu üstatlarını önce anlamaya, sonra da onlardan yararlanmaya çalışmalıyız. İbrahim Özdemir 


https://Wwww.amazon.com/Rumi-Confucius-Meaning-Ibrahim-Ozdemir- 
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